Dankbaar aandenken aan
de heer
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weduwnaar van mevrouw Elisabeth Klinck

geboren te Zele op 16 juni 1934
en er plots overleden op 2 april 2022.

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden in het
Uitvaartcentrum Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele
in intieme familiekring.

Aansluitend is hij te rusten gelegd bij zijn echtgenote
op de begraafplaats van Zele-Centrum.
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Als een vogel in de wind Brigitte en Andy DE WAELE - VEHENT
Ben je je eigen weg gegaan Linda DE WAELE
Luna VAN SINAY
Als een vogel op het nest

Heb je je gezin beschermd Nadine en Wim DE WAELE - WITMAN
. zijn kinderen en kleindochter,
Als een vogel die zaad morst
Z0 liet je iedereen meedelen
Je was qgeen voael in een koo Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten Rouwadres:

9 9 en alle aanverwanten van de families De Waele en Klinck. Ommegangstraat 58 - 9240 Zele
Zo hield je van het leven
Als een vogel in de wind Met onze dank aan allen

Ben je van ons weggevlogen die hemm met liefde en goede zorgen hebben omringd. Condoleren via: www.uitvaartzorgvancleemput.be



