
Wilfried Rossel-Cambier
1936 - 2023

Met veel dank en waardering voor zijn huisartsen 
Dr. Sarah Wouters, Dr. Eline Vingerhoets en Dr. Erik Secuianu 

en het schitterende team van de thuisverpleging Villa Roses - Groep Geert Mertens, vooral Tim.

Rouwadressen:

Mieke Lauwers
Beekje 8

2880 Hingene-Bornem
                         
Oblatenfamilie

p/a Daniël Corijn
Rooikapelstraat 20

3052 Blanden
                        
Familie Rossel

Meiboomlaan 21
8400 Oostende

Condoleren:

www.uitvaartzorgderuyte.be



Sterk als de dood is de liefde
     		        Hooglied 8,6                                                 

Met intens verdriet, maar met grote dankbaarheid 
moeten wij afscheid nemen van

 

Wilfried Rossel-Cambier 
Hij kreeg het licht op 1 maart 1936 te Bredene

en is teruggekeerd naar het Licht op 4 januari 2023.

Sinds 1954 lid van de oblatenfamilie o.m.i.
Sinds 1960 priester

Sinds 1965 bevlogen professor exegese in binnen- en buitenland
Sinds 1981 de onvervangbare partner van Mieke Lauwers

Pastorale medewerker van de zoneploegen van 
Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek

Lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Eikevliet 
Lid van de gezinsbond Eikevliet 

Lid van de Eikevlietvrienden
Groene Peter van de gemeente Bornem

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats in de Sint-Stefanuskerk te Hingene

op zaterdag 14 januari 2023 om 10.00 uur.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan de uitvaart ook volgen via live-streaming 
op www.uitvaartzorgderuyte.be/livestream/

Aansluitend leggen we hem in de aarde op de begraafplaats van Hingene.

Hij is en blijft

mijn allerliefste           
         Mieke Lauwers

de inspirerende geloofsbroer van de
         oblatenfamilie     

de toffe broer en schoonbroer van     
         André Rossel(†) en Monique Vivey
         Fernand Rossel en Greta Francier
         Willy Lauwers en An Lathouwers
         André Lauwers(†)
         Lutgart Lauwers en Karel Dedecker
         Suus Lauwers en Erik Moons

de speelse oom en grootoom van
         Peter Rossel en Doenja Van Bellingen
         Filip Rossel
         Hans Rossel en Lisa Hägg, Temuri en Tora
         Koen Rossel en Mieke Lievens, Emiel en Luka
         Kirsten Lauwers en Johan Rombouts, Eline en Eli, Robin 
         Jan Dedecker en Carlos Carrasco
         Katrien Dedecker en Frank Danckaerts, Soetkin, Maud, Mante, Maz
         Koen Moons
         Bart Moons en Kim Block, Staf en Lowie
         Nelle Moons en Pieter Van den Broeck, Marie, Renée en Arthur

de onvergetelijke ‘opa’ van
         Aloysie, Chantal, Vanessa, Alicia, Elias,            
         Ibrahim en Fayza Zaqout en kinderen, Ghazi, Rama, Nada en Mohdi, 
         Mohammed en Mahmoud Zaqout, Naza, Suredin, Samuel Kurtesi, 
         Semina en Dzjengis Dalip, Sebaat, Kadisha en Elmaza 

de meelevende peter van
         Karolien Van Eecke
         Elias Sindambiwe

Gaat je hart uit naar God,          
brengt zijn naam je in verrukking,

tot in lengte van dagen
woon je in zijn goedheid.

Bloei je in zijn trouw.
Hij bevrijdt je uit het vogelnet,

uit alle dreigende gevaren.
Hij dekt je toe met zijn vleugels,

onder zijn veren mag je schuilen.                                                                                                                                        
                                                

                 Psalm 91,1-4                 


