


We zullen je missen elke dag

in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je

altijd bij ons blijven.

Voor altijd in ons hart

de heer

Eric Van Keer

geboren te Breendonk op 3 juni 1964
en thuis onverwacht van ons heengegaan

op 20 januari 2024.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein I8 te Puurs

op zaterdag 27 januari 2024 om 9.30 uur.
Samenkomst in het uitvaartcentrum vanaf 9.10 uur.

Aansluitend zal Eric zijn urne geplaatst worden

in een urnengraf op de Parkbegraafplaats van Puurs.

Dit melden u

Yannick en Robin Van Keer - Klomp zijn zoon en schoondochter
Jazzlynn Van Keer zijn kleindochter
Kaylee Looij dochter van Robin
Leon en Jacqueline Van Keer - Vleminckx zijn ouders

Fons en Betty De Vleeshouwer
Sofie en Yannick, lliana, Amber
Saartje en Dimitri

Marc Van Keer en Maria Van Hoogten
Steffi en Joshua, Livia, Elina

zijn zus, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Van Keer en Vleminckx.

Rouwadres: Hoogheide 82 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Condoleren: www.uitvaartzorgderuyte.be



