Zustes Hilavia

[1éne De Roo

192] - 2024




‘Wie zich wegschenkt, zal veel krijgen
en wie zich zelf vergeet, zal veel vinden.
Wie vergeeft, zal vergiffenis krijgen

en wie de dood bemint, het eeuwig leven erven.’

_I.

Dankbaar gedenken wij

Zuster Hilaria

(Franciscus)

Irene De Roo

Zij werd geboren te Meigem op 23 juli 1921.
Zij trad in het klooster op 2 februari 1946 in de
Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge.
Zij wijdde zich aan de Heer door haar religieuze professie
op 4 augustus 1947.
Gesterkt door de ziekenzalving, het gebed en de liefdevolle zorg van haar
medezusters, legde ze haar leven dankbaar terug in de handen van de
Vader te Tielrode op 27 oktober 2024.

De zustergemeenschap nodigt u uit tot de
eucharistieviering en uitvaartliturgie op
maandag 4 november 2024 om 10.30 uur

in de parochiekerk van Sint-Petrus te Tielrode.

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel van de kerk vanaf 10u00.

stelling op de begraafplaats van Tielrode.

Dit melden u:

Zuster Lucienne Heirbaut, algemeen overste

De zustergemeenschap van Tielrode

De zustergemeenschap van ‘Huize Vincent’ te Tielrode
De zustergemeenschap van Temse-Hollebeek

De zustergemeenschap van Viane

Haar ouders:

T Baziel De Roo - T Emma Van Oost

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
T René De Roo - T Iréne Blomme

T Maurits De Roo

T Alberic Van Laeken - T Maria De Roo

T Cyriel Haelvoet - T Martha De Roo

T Van Ponselé Alfons - T Clara De Roo

De families De Roo - Van Oost.

Met dank aan haar medezusters, aan de directie en het personeel van

WZC ‘Huize Vincent’ te Tielrode en haar huisarts.
We zijn liefdevol met elkaar verbonden in geloof en gebed.
Het online rouwregister vindt u op www.uitvaartzorgderuyte.be

03, 9140 Tielrode



