


“En als ik dooaga, huil maar niet,

ik ben niet echt dood moet je weten,

't is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij me bent vergeten”.

- Bram Vermeulen

Omgeven door de liefde van ons allen

is van ons heengegaan

y{mg ?oam@

echtgenoot van

Julienne Van Keer

geboren te Bornem op 25 januari 1947

en stil overleden op 23 februari 2026.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs
op woensdag 4 maart 2026 om 10.00 uur.
Samenkomst in de aula vanaf 9.30 uur.

De urne zal een mooie plaats krijgen in huiselijke kring.
U kan Karel een laatste groet brengen in Rouwcentrum De Ruyte,

Barelveldweg 78 te Bornem
op zaterdag 28 februari van 15.00 tot 15.45 uur.

Liever geen bloemen, maar uw aanwezigheid is een veel
grotere steun voor zijn gezin.

Hij leeft verder in de harten van

Julienne Van Keer zijn echtgenote

Robby en Isabelle Govaerts - Biévelez zijn kinderen

Elisa en Cedric

Thibaut en Femke

Noah
Jesse en Carina, Oliver zijn kleinkinderen en achterkleinkind
Jeanne De Saeger - Johannes Van Keer (T) zijn schoonouders

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten
en aanverwanten van de families Govaerts, Van Keer,

Goiris en De Saeger.

Onze oprechte dank voor alle goede zorgen aan zijn huisarts Dr. Crols,
thuisverpleging Wit-Gele Kruis en verpleging van Intensieve Zorgen
AZ Rivierenland te Rumst.

Rouwadres:  Familie Karel Govaerts - p.a. Uitvaartzorg De Ruyte
Barelveldweg 78 - 2880 Bornem

Condoleren:  www.uitvaartzorgderuyte.be



