


Zoals de dag

uit de nacht treedt
tfreedt het leven
uit de dood

eris liefde

die niet sterft.

Toon Hermans

De wil was er nog, de kracht niet meer

de heer

Florent Caluwé

echtgenoot van mevrouw
Lisette Vanherstraeten

bezieler van Wielerclub Kalfort Dries

geboren te Breendonk op 29 november 1934
en thuis overleden te Kalfort, omringd door zijn gezin,
op 20 april 2026,
gesterkt door het gebed van de kerk.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

heeft plaats in de parochiekerk O-L-V-ten-Traan van Kalfort
op maandag 27 april 2026 om 10.00 vur.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend plaatsen wij zijn urne in het columbarium
op de Parkbegraafplaats van Puurs.

Dit melden u met droefheid:

Lisette Vanherstraeten

Tom en Lutgard Celis - Caluwé

Ann en Daan

Sarah en Gert-Jan
Mil en Pip

Veronique en Sam
Rens

Nathalie

Vincent en Kim
Chloé

zijn echfgenote

zijn dochter en schoonzoon

zijn klein- en achterkleinkinderen

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en
aanverwanten van de families Caluwé, Vanherstraeten,

De Wachter en Daelemans.

Onze oprechte dank voor alle goede zorgen aan zijn huisartsen
dr. Inge Van den Bergh en dr. Cédric Van den Bussche, thuisverpleging Altrio,
met speciale dank aan Erna De Maeyer en alle hulp van geburen en naasten.

Rouwadres: Familie Florent Caluwé
p/a Uitvaartzorg De Ruyte,

Kerkplein 14 - 2870 Puurs-Sint-Amands

Condoleren:  www.uitvaartzorgderuyte.be



