We nemen afscheid van

Paula Van De Vyver

°Moerbeke - 12 oktober 1939

+ Sint-Niklaas - 25 april 2026

Volgens de wens van Paula, namen wij afscheid in intieme kring
en werd zij bij haar moeder ten ruste gelegd

op de begraafplaats van Bornem.




Ze was scherp, eigenwijs en vol vuur.
Veel ging verloren,
maar nooit haar karakter.
We nemen afscheid van een sterke vrouw

die altijd zichzelf bleef.



