


Stil ben je van ons heengegaan

je hebt altijd voor ons klaargestaan
geborgenheid en liefde heb je ons
gegeven

Z0 was je hele leven

je was een schat voor ons allen

je te moeten missen zal ons zwaar

vallen.

Voor altijd in ons hart

meneer

Frans De wit

weduwnaar van mevrouw

Frieda Van Gucht

geboren te Bornem op 23 februari 1939
en thuis stil ingeslapen te Bornem

op 9 april 2026.

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Bernardusabdij (Kloosterstraat) te Bornem

op zaterdag 18 april 2026 om 10.00 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend zal de urne van Frans bijgeplaatst worden bij

zijn echtgenote Frieda op de begraafplaats van Bornem.

Gelegenheid tot groeten in Rouwcentrum De Ruyte,
Barelveldweg 78 te Bornem op woensdag 15 april 2026
van 19.00 tot 19.45 uur.

Dit melden u:

Werner en Erna De Decker - De wit
Ellen en Thomas
Ran
Tim en Lien
Mats, Enno
Franky en Greet Van de Voorde - De wit
Jeroen en Rita
Kirsten en Ben
Fleur
Raf en Kristel De wit - Maes
Jasper en Demi
Roos en Lenn
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Victor en Yvonne Rottiers - De wit
Lin Van Gucht (1)
Cyriel De Pooter
Maria Van Gucht - Raymond Van Weyenbergh (1) - Pieter
Berthe Van Gucht - Rik Van Barel (1) - Paul
zijn zus, schoonbroers en schoonzussen

de neven, nichten en
aanverwanten van de families De wit en Van Gucht.

Oprechte dank aan Huisartsenpraktijk Dorpshart Puurs en het
voltallige team van Thuisverpleging Altrio, voor de goede zorgen.

Rouwadres: Platte Heegtestraat 4 - 2880 Bornem
Condoleren: www.uitvaartzorgderuyte.be



